Structuur van de Heidelbergse Catechismus

Opschrift: Kern van het geloof: troost/houvast in Christus: Zondag 1

e Stukvan de ellende: Zondag 2-4

e Stuk van de verlossing: Zondag 5-31 - Geloof (apostolische geloofsbelijdenis)
e Stuk van de dankbaarheid: Zondag 32-52 - Gebod en gebed

Kern zondag 1: De troost (houvast) van de HC is de (geloofs)wetenschap dat je het eigendom van Christus

bent

Kern zondag 2 en 3: Wij zijn schepsel van God, geschapen naar Zijn beeld; we zijn verloren geraakt door
Adams val, maar door de Heilige Geest is er om Christus wil een nieuw begin: wedergeboorte, een nieuwe

schepping.

Kern zondag 4: Er is geen escape: ik ben verantwoordelijk voor mijn leven dat Gods rechtvaardig oordeel

waardig is.
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Vraag 9: Doet dan God den mens niet onrecht,

dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet
doen kan?

Neen Hij; want God heeft den mens alzo
geschapen,

dat hij dat kon doen; maar de mens heeft
zichzelven

en al zijn nakomelingen, door het ingeven des

duivels en door moedwillige
ongehoorzaamheid,
van deze gaven beroofd.

Vraag 10: Wil God zulke ongehoorzaamheid en

afval ongestraft laten?

Neen Hij, geenzins; maar Hij vertoornt Zich
schrikkelijk beide over de aangeboren en
werkelijke zonden, en wil die door een
rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk
straffen;

gelijk Hij gesproken heeft: Vervioekt is een

iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven

is
in het boek der wet, om dat te doen.

Vraag 11: Is dan God ook niet barmhartig?
God is wel barmhartig, maar Hij is ook

rechtvaardig; daarom zo eist Zijn gerechtigheid

dat de zonde, welke tegen de allerhoogste

Vraag 9: Is het niet oneerlijk van God dat Hij in
Zijn wet iets vraagt, wat de mens niet kan
doen?

Nee, want God heeft de mens z6 geschapen,
dat hij aan de wet kon gehoorzamen. Door de
verleiding van de duivel en hun moedwillige
ongehoorzaamheid hebben de mensen, met al
hun nakomelingen, zichzelf hiervan beroofd.

Vraag 10: Laat God deze ongehoorzaamheid
en ontrouw ongestraft?

Nee, God vertoornt Zich heel erg over de
erfzonde en over de zonden die wij doen. Hij
spreekt over die zonden Zijn rechtvaardig
oordeel uit en Hij wil ze in dit leven en straks
eeuwig bestraffen. God heeft gezegd in Zijn
Woord: 'Vervloekt is ieder die niet blijft bij
alles wat geschreven staat in het boek van de
wet, om dat te doen' (Galaten 3:10).

Vraag 11: Maar God is toch ook barmhartig?
God is wel barmhartig, maar Hij is ook
rechtvaardig. Het is rechtvaardig en eerlijk dat
op zonden die gedaan zijn tegen God, de
allerhoogste Koning, de zwaarste straf staat:
de eeuwige straf aan lichaam en ziel.

majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste,
dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel
gestraft worde.



De oorsprong van mijn leven

e Geschapen naar Gods beeld (geldt allen)

e Gevallen door Adams zonde (geldt allen)

e Wedergeboren door de Heilige Geest (voor wie gelooft)

De drie escapes verhinderd:

1. God is oneerlijk door te vragen van ons wat we niet (meer) kunnen
2. Moet God de zonde wel straffen?

3. God is toch barmhartig?

e Zondag 4 wil je leren: er is geen escape als het gaat om de verantwoordelijkheid voor jouw
eigen leven.

e Maar vanaf zondag 5 wordt er een escape zichtbaar die van buiten ons tot ons komt: Jezus
Christus.



